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Avustralya'dan mektup: 


Sevgili arkadaşlarım, 


Sidney'e geldiğimiz zaman, çok yanlış bir hareket yaptığımızı anladım. Maalesef, bunda hükümet de çok yanılmış, âdeta bizi buraya göçmen olarak göndermiş. к 


Türk ailesini buraya çocuklariyle beraber göndermiyeceklerdi. Belki insan, tek bir erkek olarak kendini toparlar; 
fakat aile olunca, facia... Burada yaşıyan Türkler bizi karşılarken, «Niye geldiniz? Biz sizlere yazmıştık» diye konuştular. İlkönce şaşırdık; fakat sonradan öğrendiğimize göre, burada oturan ve 
18—21 sene yaşamış olan Türkler, her ihtiyaçları tam mânasiyle karşılanmış olduğu halde, bütün bunları bırakıp Türkiyeye dönmeyi düşünüyorlar. 


Burada, yaşayışı, ben bir Nazi kampına benzetiyorum. Buradaki hayata dayanamayıp çıldıran insanlar, doktor, mühendis, kolej mezunu, ne olursa olsun, önce çok sıkıntı çekecek, sonra geçimini temin edecek. Buradaki yiyeceklerin de hiçbir lezzeti yok. 


Bu mektubu gözyaşlarımı tutamıyarak yazıyorum. Sizler gözümde tütüyorsunuz. 
Burada, huzursuzluk içinde hepsinin üstünde bir de vatandan ayrı olmak, sanki bir daha hiç görmemek hissiyle daima kıvranıyorum. Radyo sesine bile hasret. Meğer, insanın anavatanında yaşaması, olacaksa orada tok olmasıymış her işin başı... Aman, gülegüle oturun, çektiğiniz çileye rağmen, kıymetini bilin... 


Burada hayat haftalık olarak yaşanıyor. Kadınların haftalık kazancı en fazla 
30 dolar. Erkekler 40—50 dolar arasi. Ev 


kirası, yiyecek, vergi, yol parası, hepsi bunun içinde. Yani burada kıt-kanadt yaşıyabilirsin. Eğer memlekete dönmeyi düşünüyorsan, doymıyacaksın; bir kuru ekmeği üç gün yiyeceksin. Bunu yapanlar var, 


Sidney şehri çok büyük. Ben hiç, ama hiç sevmedim. Hani bir mücize eseri, dönüp gelebilirsek, yeniden doğmuş gibi olacağım. Hayırlısı Allahtan... Ümit de kesilmez. Aman, gelmek istiyenlere söyleyin,.. Almanyadan bazı işçiler kanarak gelmişler. Çok pişman, çok pişmanlar. Hepinize selâm...» 


Mustafa Çilekeş, Sidney 
* 


Tarım işçileri eziliyor: 


Eski iş düzeni hemen hemen yalnız tarım işlerinde uygulanmaktadır. Fakir halkımızın eşleri ve çocukları sabahtan akşama kadar ağaların tarlalarında günün 10 saati boyunca ve de ağanın temsilcisi olan sopalı çavuşların emri altında, beş lira için ter dökmektedirler. 


Bir kilo şeker 310-dan 360 kuruşa çıktı. 
Fakat bizde şeker pancarı tarlalarında çalışan fakir vatandaşlarımızın ücretleri 
5 liradan 510 kuruşa çıkmadı. 


Tarım. işçileri mahvolmaktadır. Adatetli, ilerici bir Tarim-is Kanunu artık geciktirilmeye gelmez bir ihtiyaçtır. 


H. O., Кепте Köyü — Göynücek 


* 


Zengin tecrübelerle dolu bir savos yili 


Geride bıraktığımız 1968 yılı, anti-emperyalist ve demokratik devrim hareketi için zengin tecrübeler ve yeni savaş: yollarının denenmesiyle geçti. Halkımız, 1968 yılı içinde, Demirel idaresinin halk düşmanı, yerli-yabancı büyük sermayecilerden, Amerikan militaristleriyle soğuk harp uzmanlarından yana çehresini daha iyi görmek imkânını buldu. 


Bu konuda, Aralık ayı içinde Meclise sevkedilen ve müzakeresine başlanan 1969 
mali yılı bütçe tasarısı bir hayli yardımcı oldu, Çünkü bütçe tasarısı, Demirel hükümetinin yabancı tekellere bağlı, halka karşı politikasının açık bir vesikasıydı. Nato Bakanlar Konseyi'nin Brüksel toplantısından sonra, bütçe tasarısı üzerinde alelâcele tashihler yapılmış ve bütçe açığı 5 milyar lirayı bulmuştu. Bilindiği gibi, Nato Bakanlar Konseyi'nin Brüksel toplantısında Amerikalılar ve Batı Alman intikamcıları Nato silâhlı kuvvetlerini ve harp bütçelerini. arttırmak kararını almış, Demirel hükümetini temsil eden Dışişleri Bakanı Çağlıyangil, Maliye Bakanı Bilgehan, Savunma Bakanı Topaloğlu ve Genel Kurmay Başkanı Tural Amerikan emperyalistlerinin bu tekliflerini kabul etmişler, ve bu harpçı kararların kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmasını önlemek için de Çağlıyangilin yeni harp masraflarına girmemek şartını koştuğunu yaymayı ihmal etmemişlerdi. 


Bundan ötürü, Mecliste CHP, GP ve TİP sözcülerinin belirttikleri 5 milyara yakın bütçe açığının önemli bir kısmının Nato harp masraflarından ileri geldiğinde kimsenin şüphesi yoktur. Tabii, açığın önemli bir kısmı da bu yıl 3 milyarı aşan dış ödeme dengesi açığından, Türk parasının iç ve dış piyasada devamlı olarak değerini kaybetmesinden, yabancı sermayenin sürekli kâr transferlerinden ve kangrenleşmiş bir enflâsyondan, Nato ve Amerikan emperyalistlerinin Orta Doğudaki harpçı plânları uğruna milli gelirimizin önemli bir kısmının harcanmasından ileri gelmektedir. 
Bu açığı kapatmak için, Demirel hükümeti bütçe tasarisı ile berâber yeni bir vergi kanunu tasarısını da Meclise sevketmiş bulunmaktadir, Bu tasarıda, tekel maddeleri gibi yığınsal tüketim malları fiyatlarının arttırılması, yani 5 milyarlık bütçe açığını meydana getiren harp ve kışkırtma hazırlığı masraflarının, soygun ve sömürü politikasının bütün yükünün halk yığınlarının sırtına yükletilmesi öngörülmektedir. 


Demirel: hükümetinin halka karşı olan bu iki tasarısına, yani bütçe ve yeni vergi tasarısına karşi, milletin büyük çoğunluğunu kapsayan bir direnmenin belirdiğini; komünistlerin, sosyalistlerin, CHP, MP, GP ve YTP gibi burjuva partilerinin — ayri ayri açı ve noktalardan da olsa — gerçekten de cephe halinde taarruza geçtiklerini gör- 


Yılın şiarı: Gohom! 


dük. Bu değişik yurtsever güçler, yeni bütçe ve vergi {азап!апу!а ağırlığın halka yüklendiği, büyük sömürü gruplarının korunduğu, memleketin sanayileşmesi gibi milli bir hedefin baltalandığı, 1969 yılı içinde Türkiyeyi daha büyük ekonomik ve politik bunalımların beklediği noktasında birleşiyorlardı. Netekim, Ege Bölgesi Sanayi Odası, yayınladığı bir bildiride, sanayi kesimine ayrılan kredilerin yetersizliğinden yakınıyor, en kısa zamanda bir «Sanayi Kredi Fonuvnun yaratılmasını, aksi halde gelecek yıl içinde Türkiyedeki bunalımın çığ gibi büyüyeceğini kaydediyordu. Aynı konuda, CHP Genel Sekreteri Ecevit de, «günden güne fakirleşen yığınlara dayanarak sanayileşmenin» imkânsızlığından yakınıyordu. 


Komünistlerden MP-ye kadar genişliyen değişik renkli bir politik direnmenin bu şekilde belirmesi, emperyalizme, işbirlikçi burjuvaziye karşı milli-demokratik bir ortak eylem politikasının canlanması: ve ilerlemesi için elverişli bir ortam yaratmıştır. Bu ortami daha da geliştirmek, bunu memleket kamuoyunda etkili bir politik eylem haline getirmek, girdiğimiz yıl içinde anti-emperyalist demokratik güçlerin önünde duran başlıca politik hedeftir. Bugün artık, Mr. Komer gibi Viyetnam halkının cellâtlarından birini elçi olarak Ankarada oturtan Amerikan emperyalistlerini ve onlara bağlı işbirlikçi iktidarı geriletmenin başka bir yolu bulunmadığı geçen yılların tecrübeleriyle anlaşılmıştır. 1969'un genel seçimler yılı olduğu gözönünde tutulursa, demokratik, anti-emperyalist muhalefetin eylem birliğinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılır. AP idarecilerini seçimler yoluyla da iktidardan düşürmek, onları Meclisteki parmak çoğunluğundan yoksun etmek, TİP dahil, bütün muhalefetin katılmasiyle demokratik ve milli bir ortak hükümeti işbaşına getirmek mümkündür. Fakat bu hedefe ulaşabilmek için, bir yandan muhalefet partilerinin iç kavgalarına, bir yandan da muhalefet partileri arasında normal fikir tartışması sınırlarını aşarak çekişme halini alan sürtüşmelere son vermek gerekmektedir. Zira AP idarecileri ile emperyalistlerin Türkiyedeki hegemonyalarını sürdürmek için başvurdukları başlıca yol, muhalefet partilerini içten parçalamak ve onları birbirine düşürmektir. Muhalefet partilerinin parçalanması ve birbirine düşmesi, Demirelcilerin iktidar kaynaklarından biri olmuştur. Esasen Tunçkanat'ın açıkladığı raporun temeli de buydu. 


Muhalefetin iç kavgaları, AP IV. Kongresinde, hükümeti ellerinde tutanları, 27 Mayısın tasfiyesi yönünde kararlar almaya, sonra da 27 Mayısı başaranlardan beş tabii senatörün dokunulmazlığını kaldırmaya gidecek derecede cesaretlendirdi. Gerçekten de, AP Kongresinde, Anayasanın gayrimeşru ilân ettiği DP idaresi politikacılarına bütün siyasi yetkileri iade edilmek üzere kararlar alındı. Fakat Anayasa bu adamları meşruluklarını yitirmekle suçlamış ve siyasetle uğraşmalarını yasaklamıştır. Anayasa değişmeden, düşüklere siyasi yetkileri geri verilemez. Demirelciler şimdi bu kararları, 
1969 seçimlerinde Anayasayı değiştirecek derecede bir çoğunluk sağlamak amacıyla 
bir koz olarak kullanacaklardır. Ama onlar, Anayasayı değiştirecek çoğunluğu, eski DP politikacılarına siyasi yetkilerini geri vermek, yani iktidarı kendilerine teslim 


Gohom'un Türkçesi: Amerikalı it, defol git! 


etmek için mi, yoksa gözlerinde diken olduğunu her fırsatta açığa vurdukları Anayosanın reformcu hükümlerini kaldırmak ve böylelikle emperyalist-işbirlikçi hegemonyalarını kuvvetlendirmek için mi kullanacaklardır? Kanimıza göre, Anayasayı değiştirecek kadar bir çoğunluk elde ettikleri takdirde, seçecekleri ikinci yoldur. Bu bakımdan, demokratik kuvvetleri 1969 yılı içinde başka bir ödev daha beklemektedir: Demirelcilerin Anayasayı değiştirme, onun bazı reformcu hükümlerini kaldırma, 
27 Mayısı tasfiye etme teşebbüslerini önlemek. Bu büyük ulusal ödevi başarmak da, 
ancak bütün Anayasacı güçlerin iş ve eylem birliği sayesinde sağlanabilir. 


1968 yılı sonuna doğru, Demirel hükümetinin gelecek yıldaki faaliyetine basamak 
niteliğinde bazı politik olaylara da şahit olduk. Dış politika konusunda ve Karadenizde sahili olan memleketleri yakından ilgilendiren olay, Demirel hükümetinin, Montrö Anlaşmasının açık hükümlerini çiğniyerek, iki Amerikan muhribinin' Karadenize çıkmasına müsaade etmesidir. Bilindiği gibi, 1936'da Atatürk tarafından da imzalanan Montrö Anlaşması, Karadenizde sahili bulunan memleketlere, barış zamaninda savaş gemilerini Boğazlar'dan geçirip Akdenize çıkarma müsaadesi vermektedir. Karadenizde sahili bulunmıyan ülkeler ise, barış zamanında ancak belirli tonajda ve ağır silâhlarla donatılmamış gemilerini Karadenize geçirebilirler. Karadenize çikan Amerikan muhriplerinin atom silâhları ve bu silâhları taşıyan füzelerle dönatılmış oldukları bilindiğine ve bunlar halen en ağır silâhlar sayıldığına göre, olayın Montrö Anlaşmasını çiğnemek olduğu hemen anlaşılır. Olayı, Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Romanya hükümetleri şiddetle protesto etmişlerdir. 


Öte yandan, Batı Alman hükümet çevrelerine yakın Frankfurter Allgemeine Zeitung'un açıkladığına göre, Amerikalıların harp gemilerini Karadenize çıkarmalarını Nato Konseyi'nin Brüksel toplantısında Savunma Bakanı Topaloğlu istemiştir. Bu durum, politik havayı daha da ağırlaştırmakta, Demirelcilerin en saldırgan Pentagon generalleri ile elele, Türk-Sovyet ilişkilerini torpillemeye, Orta Doğu ve dünya barışını tehdit etmeye ve en önemlisi, bu atom-hidrojen bombaları, füze ve roketler devrinde halkımızın güvenliğini tehlikeye sokacak kışkırtmalar yapmaya hazır olduklarını bir daha göstermektedir. 


Demirel hükümetinin bu harpçı, halk düşmanı ve yerli-yabancı büyük sermaye ve tekellerin talanından yana politikası, yıl içinde yurdumuzda ilk defa görülen sert direnme ve devrimci eylemlere yol açtı. Gençlikle işçi hareketinin birliği, Amerikan Akdeniz Altıncı Filosunun İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaretlerinde yapılan büyük karşı gösterilerde daha da sağlamlaştı. Bu gösterilerle bağlı olarak, Demirel-Sükan polisi, Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu'nun kanına girdi. Katil polisler, Başbakan ve İçişleri Bakani tarafından taltif edildiler. Daha sonra da, Amasya'nın Belevi köyünde gelinlik bir kızımız ve yaşlı bir bacımız Demirel-Sükan jandarmasının kurbanı oldular. Belevi köylüleri ormandan faydalanma haklarını arıyor ve yaşama haklarını savunuyorlardı. Elmalı'da da Demirel hükümetinin jandarması, haklarını 


Ayıdan post, çirkin Amerikalıdan dost olmaz. 
те AMA ni in e. A ОЈ 


arıyan köylüye ve onlarla dayanışmaya gelen öğrencilere saldırıyor, gasip ağa ve derebeylerini savunuyordu. 


Diğer taraftan, en son Keban grevlerinde olduğu gibi, Demirel-Sükan idaresinin ürettiği sarı sendikalarda Amerikan gangsterler sendikasının bir kopyası yaratılmaya çalışılıyor, bu gangsterler Keban'da yabancı şirketlere karşi grev yapan işçilerimize kamalarla saldırıyor ve grevcilerden bazılarını yaralıyordu. Grevci sendikacılar, durumu zamanında polise haber verdikleri halde, hükümetin polisi buna aldırmıyor, gangsterler saldırıdan sonra da Keban'da pervasızca dolaşıyorlardı. 


Işçi sınıfına karşi Demirel hükümetinin bu tutumu, devamlı enflâsyon, hayat pahaёг, vergi ve fiyatların artışı, paranın gerçek satınalma gücünün azalması, grev ve politik mücadele eylemlerinin 1968 yılı iğinde gelişmesine yol açtı. Başta gelen ve yeni olan savaş usulü işgalli grevlerdir. İşgalli grevler, gerek sendikacılar, gerekse işçiler tarafından ustalıkla yürütülmüş ve bügüne kadar memnuniyet verici başarılar sağlamıştır. Gelecek yıl içinde, özellikle dayanılmaz hayat pahalılığının, işgalli grev hareketlerine yeni bir hız vermesi beklenmektedir. 


Buna paralel olarak, 1968 yılı içinde öğrenci hareketinde de işgalli boykotların uygulandığı görülmüştür. 


Fakat bir yandan öğrenci hareketinin, bir yandan köylü savaşlarının, işçi sınıfıyla, onün ilerisi örgütleriyle sıkı bağlar kuramaması, diğer taraftan işçi sınıfı ilerici örgütlerinin bu iki demokratik hareketle yeteri kadar ilgilenmemeleri, bu eylemlerin gerçek devrimci nitelikler kazanmasına engel olmaktadır. Bu bakımdan, işçi sınıfı ilerici örgütlerinin, 1969 yılında geniş köy emekçileri yığınıyla yakın bağlar kurmak, memleketimizin açlık tehdidi altında olmasının ve bu yıl 400 bin tonluk ekmeklik buğdayını dışardan getirtmek zorunda kalmasının köy ve şehir emekçileri arasında yaratacağı politik fırtınalara; onları milli kurtuluş ve demokratik bir Türkiye kurma hareketlerinin çekici gücü haline getirmek maksadiyle, hazırlıklı olmaları gerekiyor. 


Ahmet Saydan 


1968 yili da 


işçilerimizin yüzünü güldürmedi 


АР-піп IV. Kongresi, kan banyosuna hazırlanan irtica kuvvetlerinin tüm yurtsever güçleri boğuzlamak için biçak bilediği Kasim ayında yapıldı. Genç-yaşlı, kadınerkek; subay-sivil demeden, bütün devrimcileri boğazlamak istiyen azılı geriçilerin temsilcileri bu kongreye delege olarak katılmışlardı, Aynı günlerde, AP hükümeti, Keban'da grevci işçileri kurşun yağmuruna tutuyordu. Amasya Taşova'sının Belevi köylüleri, ormandan faydalanmak isterken jandarma kurşunlariyle yere serilen bir kadınla bir gelinlik kızımızın yası içindeydiler. İşçi sınıfının demokratik haklarına ve sendika özgürlüklerine oldumolası saldıran AP iktidarı, kandırma, baskı ve tehditle oylarını aldığı işçilerin dâvalarına ihanete devam ettikten başka, grevci işçilere karşı sıkıyönetim kanunları uygulamayı, onları kurşunlamayı gelenek haline getirmiştir. İktidar partisinin dördüncü kongresinden önceki dönemin olaylarına bir göz atılırsa, AP hükümetinin işçi dâvaları konusundaki düşmanca tutumu, hain politikası- nin ana hedefleri kendiliğinden görülür. 

1967 yılının önemli bir olayını burada hatırlatmakta fayda vardır: AP hükümeti, 
Amerikan üs ve işyerlerinde Tumpane Şirketine karşı genel greve giden işçilerimizi terörle durdurmaya kalkıştı. Bu işyerlerinde demirle, tomson dipçikleriyle ve kurt köpekleriyle grevcilere saldıran Amerikalıları, patronu savundu. Ve Harp-Iş Sendikasının yönettiği Tumpane grevini erteledi. Amerika ve NATO çıkarlarını kollayan bu erteleme kararı AP iktidarı için bir utanç belgesidir. Böyle ihanet belgeli bir iktidardan, Türk işçisi, kurşunlanma dahil, her kötülüğü bekliyebilir. Nitekim, daha 1965-te iktidara gelir gelmez, Zonguldakta grevci işçileri AP elebaşilari kurşunlatmış, Mehmet Çavdar ve Satılmış Tepe adlı iki işçinin canına kıymışlardır. Ve Zonguldakta Uzun Memet kömürü bulduğundan beri köle gibi çalıştırılan işçi kuşaklar sıkıyönetim zulmünden, Ortaçağdakinden beter çalışma şartlarından, ihmallere kurban gitmekten hâlâ kurtulamamışlardır. AP iktidarı devrinde bu zulüm ve cinayetler daha da artmış, fakat ilkel çalışma şartları olduğu gibi bırakilmıştır, Bu yüzden de, bugün madene inen her 1.000 işçiden 35-i ölüm, 270-i yaralanma tehlikesiyle karşı karşıyadır, 

1968 Şubatında, Zonguldakta, Ereğli Kömür İşletmeleri'nin Kozlu ve Üzülmez bölgelerinde onbinlerce maden işçisi, Demirel hükümetinin, EKİ yönetiminin işçi düşmanı tutumunu protesto etmek üzere, gösteri ve grev hareketlerine geçtiler. Bu eylemlerin başlıca nedeni, kömür ocaklarında köle gibi çalıştırılan 50 binden fazla işçimizin korkunç bir şekilde sömürülmesi ve binbir kanunsuzluk, haksızlık altında ezilmesidir. Zonguldak maden işçileri, yeraltında: 15 lira gündelikle günde 16 saat çalıştırıldıkları için greve gitmişlerdir. Gündeliklerinin 5 lira arttırilmasını istiyen 


Çirkin Amerikalının bastığı yerde ot bitmez, 


işçiler, giriştikleri grev ve gösteri yürüyüşleriyle aynı zamanda Amerikan sarı sendikacılığının temsilcisi Türk-İş yöneticilerini protesto etmişlerdir. Bütün bu savaşımlar, işçi sınıfının günden güne bilinçlendiğini ve politik savaşı genişlettiğini, tarihsel rolünü yerine getirmeye hazırlandığını göstermektedir. 


İşçi hareketinde sömürüye karşı direniş güçlendikçe, Amerikan sarı sendikacılığının, AP hükümeti ve Türk-İş'in başındaki sarı sendika ağaları kanalıyla memleketimizde yuvalanmağâa çalıştığı gözden kaçmamaktadır. Bu arada, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilâtı-ClA, sarı sendikacılar aracılığı ile Türk sendika hareketini parçalama faaliyetine hiz vermiştir. Bu Amerikan casusluk teşkilâtı, işçiden, köylüden, halktan yana olan devrimci öğrenci ve gençlik kuruluşlarına karşı da yıkıcı faaliyetlerini arttırmıştır. Fakat işçi sınıfımız, Amerikan зап sendikacılığına karşı direniş savaşında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) kurmuştur. DİSK ve işçi sınıfının yanında yer alan diğer devrimci örgütler, Amerikaya ve yerli işbirlikçilere karşı savaşa hız vermişlerdir. Bu anti-emperyalist savaş devam ederken, AP iktidarı, işçi sınıfının Anayasa, grev ve toplu sözleşme haklarına darbe indiren kanun tasarıları hazırlamıştır. Yeni Grev Kanunu Tasarısı bu yönde atilan bir adimdir. 
Yeni tasarı, toplu sözleşmelerden doğan grevlerin hemen tamamen imkânsız hale getirilmesini öngörmektedir. İşçi sınıfı, bu yeni tasarıya şiddetle karşıkoyduğu için, AP iktidarı bunu geçici bir zaman için bir kenara koymak zorunda kalmıştır. 


AP iktidarının, işçilerin kıdem tazminatı müessesesini kaldırma yönündeki çabaları da malümdur. Patronlar ve yabancı sermayeciler kıdem tazminatının kaldırılmasını istiyorlar. İktidar, kendi ortaklarının bu isteğini yerine getirmek için harekete geçmekte kusur etmemiştir. Ne var ki, işçi örgütlerinin, kamuoyunun şiddetli tepkileri karşısında, geçici olarak gerilemek taktiğini uygulamıştır. 

İktidarın, asgari ücretlerin tesbiti konusundaki tutumu da geniş tepkiler doğurmuştur. Yerli ve yabancı patronların çıkarlarını savunan iktidar, asgari ücretlerin yurt çapında ve bugünkü dayanılmaz hayat pahalılığına göre tesbitine karşıdır. 
AP hükümeti, bölgesel asgari ücret tesbitinde israr etmiş ve sömürücü hedefine ulaşmıştır. 15—20 liralık bölgesel asgari ücret hiç denilecek kadar azdır. Hükümet, bilim adamlarının ve işçi örgütlerinin asgari ücretler konusundaki haklı isteklerini, hayat pahalılığının dayanılmazlığını ispat eden verilerini bir kenara itmiştir. DİSK, asgari ücretlerin, işçinin beslemek zorunda olduğu aile fertleri sayısına göre ayarlanmasını, yurt çapında: olmasını ve tesbit işinde zaruri gıda maddeleri fiyatlarının gözönünde tutulmasını istemiştir. 

Yurdumuzda tarım işçilerinin durumu sözün tam anlamıyla fecidir. Memlekette çalışan nüfusun 12 milyonu tarımla uğraşmaktadır. 10 milyonu {апт işçisi olan bu nüfusun 800 binden fazlası gündelikçidir. Bu yıl Ekim ayında yapılan Tarım-İş Kongresinde tarım işçilerinin feci durumu inkâr götürmez verilerle. ifade edilmiştir. 


«Ne Vaşington, ne Moskova» tekerlemesi değil, aktif anti-emperyalist politika! 
samim — ni L a e 
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Konuşmacılar, «Tarım-lş Kanunu'nun çikorilmasi ve köklü bir toprak reformu yapılması şarttır.» demişlerdir. 


AP iktidarının işçi, köylü, halk düşmanı politikası, yalnız faşist kanunlar çıkarma çabalarında, terör ve kurşunlama hareketlerinde değil, işçi sigortalarının paralarını, yabancı diyarlarda çalışan işçilerimizin gönderdikleri dövizleri milyoner özel sektöre peşkeş çekmesinde de görülmektedir. Eti, sütü, yumurtayı lüks sayarak işçiye çok gören vurguncu patronların destekçisi iktidar, karşılıksız рага basma makinesini yıllardır fayrap ederek, en zaruri gıda maddeleri fiyatlarının artmasına yol açmaktadir. Bu enflâsyon politikasi, halk yığınlarının kemerleri sıkmasına; ağaların ve vurguncu tüccarın ise gittikçe palazlanmalarına hizmet ediyor. Bu politikanın, ekonomik çıkmaz, emperyalist boyunduruğu, işsizliğin artması, dış ve iç borçların astronomik rakamları bulması, kapitalist dünyasındaki derin bunalımın etkisinin memleketimizi de sarsması v.s. gibi ağir sonuçlari halkımızın sırtına yükleniyor. Halkçı muhalefet basininda çıkan verilere göre, Türkiyenin dış ödemeler açığı 3 milyar 725 milyon liraya çıkmıştır. 1968 bütçesi en az 3 milyar lira açıkla kapanacaktır. 


İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği, yayınladığı bildiride şunları belirtiyor: «Bugün yurdumuzda 9,5 milyon gizli ve açık işsiz bulunduğunu bizzat resmi rakamlar göstermektedir. İşsizlik ve pahalılığın, içinde bulunduğumuz emperyalist ve feodalist şartların kaçınılmaz ürünü olduğu açıktır.» 


Emperyalist ve feodalist şartların bütün sonuçlarını, yani köleliği, aşırı sömürüyü, ulusal ezgiyi, yabancı boyunduruğunu ortadan kaldırmak işçi sınıfının tarihsel ödevidir. Türkiye işçi sınıfı, bugünkü güç koşullar altında, bütün devrimci, anti-emperyalist güçlerle birlikte bu ödevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Amerikan emperyalizmine ve onun yerli ortaklarının savunduğu derebeyi-komprador sömürü düzenine karşı işçi sınıfımızın yürütmekte olduğu savaş bunu göstermektedir. 


İkinci Milli Kurtuluş Savaşımizda işçi sınıfı mutlaka üstün gelecektir. Çünkü, toplumsal gelişme kanunları, yani tarihin tekerleğini daima ileriye, iyiye, güzele doğru hareket ettiren objektif kanunlar, iktidar kurşunlarını, Amerikan hegemonyasını, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerin tüm baskı ve terör metodlarını etkisiz kılabilecek 


güçtedir. 
M. Çakıcı 


Avustralya masali 


Patronlaşmış masal devleri 


Ben onları geçirmeye gidenler arasında değildim. Gazetelerde resimlerini gördüm. Bakanlar, müdürler, sorumlular gibilerin de katıldıkları toplantıya, kendilerini gurbete çıkmaya zorlayan sefaleti başkalarına duyurmamak için, yoksullara özgü bir sabir ve metanetle, bayramlık elbiselerini giyip de gelmişlerdi. Bazılarının çocuklari da vardi yanlarında. Ve oturmuşlar, kocaman kocaman açılmış gözlerle, konuşan birini dinliyorlardı.. O konuşan «birinin» resmi çıkmamıştı gazetede, amma kim olduğunu biliyorduk: Türkiyede satıp savılacak ne varsa sonunu getirdikten sonra, şimdi de insan pazarında Türk işçisinin gücünü satan AP hükümetinin Çalışma Bakanı ... 


Ve Çalışma Bakanı, Okyanuslar ötesindeki bir ülkenin bolluğunu, refahını; insanlarının iyi yaşayışını, çalışma olanaklarını, oraya çalışmaya gideceklerin nasıl kisa bir süre içinde en mükemmel şartlara kavuşacaklarını, bir peri masalı gibi, ballandıra ballandıra anlatıyordu. 


Ben bu masalı dinliyen gözlerde sevinçten daha çok, korku ve endişe sezdim. 
Onlar, çeşmelerden biteviye aktığı anlatılan yağla baldan çok, karşılarına çıkacak acuzeyi, devi düşünüyorlardı. 


Yanılmadılar. 


Gözyaşları arasında Okyanuslar ötesine uğurlananların ilk feryatlarının duyulması gecikmedi: «Perişanız, bizleri barakalara doldurdular. Çoluk çocuk ne yapacağımızı: şaşırdık. İşin lâfını bile eden yok. Hepimizin mesleği olduğu halde, bizleri en ağır işlerde çalıştırmak ve üstelik en az ücreti vermek istiyorlar. Şikâyetlerimize aldıran yok. Bizlerden önce, söylenen güzel lâflara aldanıp başka ülkelerden buralara gelmiş olan bazi Türkler, “Ne ettiniz de buralara geldiniz?” sözleriyle bizi karşıladılar. 
Geri dönmeyi düşünmek bile abes. Değil şimdi, on yıl sonra bile dönecek parayı denkleştirmemize imkân olmadığı meydanda. Hem biz buraya çalışmaya, biraz para toplayıp yurda dönmeye değil, sürgüne gelmişiz. Avustralyalı patrona bu kadar kurban vermek yeter. Aman, başkaları gelmesin buralara, başka kafileler çıkmasın yollara! Biz perişan olduk, geride kalanlar bari kurtulsun .. » 


Ve bu feryatlar birbirini izledi. 


Ben, sonrakileri de geçirmeye gidenler arasında değildim. Yine resimlerini gazetelerde gördüm. Yine susmuşlar, yine çeneleri kenetli, konuşan birini dinliyorlardı. Yine gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Avustralyaya giden ikinci işçi kafilemizdi bu sefer 


YE a L= e "27 e съш ӨЫ 
Amerika ile işbirliğinin meyvaları: Pepsi kola, koka kola, Nato, Kore'de ve Viyetnam'da ölüm! 


yola çıkanlar. 170 çift kocaman kocaman açılmış gëz. İrili ufaklı, çocuklu büyüklü. 
Çocuklarınkinde merak, büyüklerinkinde endişe ме: çaresizlik. Bu sefer konuşan «büyük» adam daha yüksekten atıyordu: «Söylenenlere inanmayın. Birtakim yalancıların, bozguncuların, Türk milletini birbirine düşürmek istiyen fesatçıların uydurmasıdır bunlar. Avustralyada bolluk, zenginlik, iş sizleri bekliyor. Çalışın, Türkün ismini bütün dünyaya duyurun. Bu sizin vatan borcunuzdur. Ve dövizlerinizi de yurda gönderin ki, kalkınalım. Böylece, vatan borcunu ödemiş birer yurtdaş olarak, vicdan rahatlığı içinde yaşarsınız!» 


Onlar da gözyaşları arasında uğurlandı. 
Onlardan da aynı feryatlar geldi ve geliyor. 


Bu feryatlar daha da artacak. Ve korkarız ki, daha da acılaşacak. Avustralyaya Türk işçisini göçmen olarak götürmek için aylarca AP-li yetkililerle pazarlık yapan Avustralya patronlarının temsilcileri boşuna gelmediler Türkiyeye kadar. Oraya götüreceklerini boşuna kendileri seçmediler. Pazardan at satın alır gibi, dişlerinin sağlamlığına varana kadar, boşuna kontrol etmediler. En sağlamları, en seçmeceleri, en güçlüleri, en işbilirleri gitti Okyanuslar ötesine. Zira Avustralya patronlarının, madenlerinde, büyük çiftliklerinde işe koşacakları, hastalıksız, sağlam, dayanıklı insanlara ihtiyaçları var. Kendi kanunları emrine sokup, istedikleri gibi kullanabilecekleri, hattâ bugün Viyetnamda, yarın da kimbilir dünyanın hangi köşesinde Amerikan emperyalizminin çıkarina patlatılacak bir harp mezbahasına sürecekleri bedava top mermisine, yani göçmen işçilere ihtiyacı vor, 


Kafileler. uğurlanırken, Başbakan Demirelin bir mesajı okunmuştu işçilere. Bu mesajda «Türk hükümetinin daima işçilerin yanıbaşında olacağı, her dertlerine yetişeceği» söyleniyor, bol keseden güzel lâflar ediliyordu. 


Bu lâflara inananlar oldu mu? Sanmiyoruz. Ama olduysa da, bu inanıştan çabuk vazgeçtiler. Peri masallarından çıkıp patronlaşmış devlerle karşılaşır karşılaşmaz, ellerine verilmiş masal motifi iki at kılını boşuna sürdüler birbirine. Kurtarıcı çıkmadı! 
AP hükümetinin, ancak Amerikan emperyalistlerinin ve yerli ortaklarının çaldığı müzikle akortlu sesi, Avustralyaya kadar gidemez. Kendi ülkesindeki işçinin derdine derman olmıyan bir hükümetin, Avustralyadaki işçilerin dertlerine koşacağına inanabilmek için, gerçekten peri masallarındaki mücizelere inanmak gerekir. 


Ama biz diyoruz ki, yurttaki işçilerimiz gibi, Avustralyadaki işçilerimizin de dertlerine derman olacak gücü ortaya çıkaracak iki at kılı yine de onların elindedir. 
Onlar belki henüz bunun farkında değiller, belki yeni yeni hissediyor ve anliyorlar. 
Bu, bütün işçilerin, yani bütün ezilen ve sömürülenlerin, kelepçelerini kırmak, sömürücü düzene son vermek, insana yaraşır bir hayat sürebilmek için girişecekleri mücadeleyle ortaya çıkacak olan muazzam devrimci güçtür. Bugün işçilerimizin her birinde ауп ayrı bulunan ve henüz göze çarpmıyan bu enerji, birleştiği anda, önüne çıkacak 


Conson'u koy çuvala, salla salla vur duvara! 


bütün engelleri silip süpürmeye yetecektir. Ve işte bu enerji, karşı konulamaz bir güç olarak ortaya çıkabildiği gün, ne Okyanuslar ötesine insan gücü satabilecek olanlar kalır, ne de insanı, gücünü insan tüccarlarına satmaya zorlayan şartlar. 


Zahide Duru 
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Ay yolculuğuna doğru: 


Beregovoy ve ötesi 


Sovyetler Birliği Sayuz-2 ve Sayuz-3 ile başarılı denemeler yaparken, Sonda-5 ve Sonda-6 ile şimdiye kadar yapılmamış denemeleri başarıyla sonuçlandırırken, henüz bunlara benzer bir deneme yapmamış olan Amerikalıların Apollo-8 ile çok tehlikeli bir denemeye kalkışması, özellikle bilim çevrelerinde haklı tepkiler uyandırdı. Bu tepkiler, Sovyetler Birliğinin yaptığı denemelerin önemini gören, anliyan, zorunlu bulan bilim çevrelerinden geliyordu. 


Gerek uzay, gerekse gezegenlerarasi uzay araştırmalarında ya da ay yolculuğunda, uzayda manevra tekniği güvenle başarılmadıkça, sağlam bir sonuç alınamaz. 
Sovyetler Birliğinin Sayuz-2 ve Sayuz-3 ile yaptığı deneme, uzayda manevra tekniбіліп mükemmelleştirilmesi amacını güden önemli bir denemeydi. Kozmonot Beregovoy, Sayuz-3 ile yörünge değiştirerek Sayuz-2'ye yaklaşır ve ondan tekrar uzaklaşırken, gerek yerden kumanda, gerekse elektronik araçların yardımına dayanarak el kumandasiyle uzay manevrası tekniğinin en önemli inceliklerini denedi. Dünyamız çevresindeki yörüngeye yerleştirilecek bir lâboratuvar ya da uzay istasyonunun kurulması. için böyle manevraları. hassaslıkla başarabilmek kaçınılmaz. bir şarttır. Hele bugünkü teknik olanakların koyduğu sınırlar yüzünden, örneğin ay yolculuğunun tek bir roketle yapılamiyacağı bilindiğine göre, böyle bir yolculuk için uzay gemilerinin aya gidip dönmelerini sağlamanın. önkoşullarından biri, birkaç uzay aracını çeşitli uzay manevralariyle uzayda birbirine yaklaştırabilmek, bağlıyabilmek ve birbirinden 


Türk süngüsü altında Amerikan esareti yaşamak istemiyoruz! 
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ayirabilmektir. Sayuz-3 ile Beregovoy'un yaptığı uzay manevrası, iste bu bakimdan zorunlu ve çok önemli bir denemeydi. 


Bu denemenin çok önemli ikinci bir yanı da, yeni bir iniş sisteminin başarıyla uygulanmasıydı. Sayuz-3 şimdiye kadar eşi görülmemiş büyüklükte bir uzay gemisiydi. Bu, kumanda kabinesinden başka, bir de bilimsel araştırma ve çalışma kabinesiyle, birçok kozmonotu uzaya götürebilecek yetenekte bir uzay aracıydı. Yalnız çalışma kabinesinin hacmi 9 metreküpü buluyordu. Aşağı yukarı aynı günlerde Amerikan Apollo-7 uzay gemisiyle yapılan denemeyle Sayuz-3 denemesini. karşılaştırmak, bu açıdan bile iki denemenin bilimsel sonuçlarının önemini göstermeğe yeter. 
Apollo-7'nin küçük olması yüzünden, ağırlıktan kazanmak kaygısiyle, örneğin kozmonotlardan birine sadece bir kat yedek iç çamaşır verilecek kadar kısıtlamalara gidilmesi gerekmişken, elbette Sayuz-3 gibi dev bir uzay gemisinde Beregovoy'un daha çok ve daha geniş bilimsel araştırma yapma imkânı olduğu kendiliğinden anlaşılır. Bilimsel araştırma ve incelemeler için hayli geniş imkânlar sağlıyan Sayuz-3 gibi uzay gemilerinin çok daha büyük ve ağır olmaları, yere dönüşlerinin yeni yöntemlerle sağlanmasını gerektirmiş, Sayuz-3 paraşüt ve roketli frenlemeye dayanan karmaşık bir iniş sistemini başarıyla deneyerek yere bir uçak gibi konmuştur. 


Amerikalıların henüz karaya inişi bile denemedikleri gözönünde tutulursa, aradaki büyük fark ve Sovyet denemesinin önemi daha iyi anlaşılır. Sayuz-3 veya benzeri uzay gemileriyle üç değil, daha fazla, — hattâ Batılı birçok uzmanın tahminlerine göre sekiz-on kişinin — uzaya gidip bilimsel araştırmalar yapabileceği gözönünde tutulursa, bu kozmonotların sağ-salim dünyamıza dönmelerinin önemi ve uzayda edindikleri bilgileri — Amerikan denemeleriyle kıyaslanamıyacak kadar çok daha geniş olanaklarla — insanlığın yararına sunabilecekleri kendiliğinden ortaya çıkar. 
Bu bir tek deneme bile, Sovyetler Birliğinin uzay araştırmalarının ne kadar geniş ve zengin bir bilimsel programa dayandığını, aynı zamanda bu araştırmaları yürütecek oldn kozmonot-bilginlerin güvenliğinin ne kadar titizlikle ele alındığını göstermektedir. 

Sonda-5 ve Sonda-6 ile yapılan denemeler, Sovyet uzay araştırmalarının bu iki önemli yönünü de parlak bir şekilde canlandırmıştır. Ne kadar güçlü roketlere ve uzay gemilerine sahip olduğunu daha Sayuz-3'le bir kere daha ispatlıyan Sovyetler Birliği, ay yolculuğu için bütün bilinen engelleri aşarak hazırlıkları geliştirmek amacıyla «Sonda» denemelerini yapmakta bir an duraksamamıştır. Ви da, en başta insan hayatını güven altına almak üzere bütün rizikoları ortadan kaldırmak için yapılmıştır. 

Dünya çevresinde dolaşan bir uzay gemisinin hızı saatte 28.000 km. iken, ау çevresinden gelen bir uzay gemisinin hızı saatte 44.000 kilometreye çıkmaktadır. 
Elbette çok daha hızlı olan ikinci aracı frenleme işi yeni engeller çıkarmakta ve bu 


Yaşasın, Amerikan hegemonyasından ve yerli işbirlikçilerden arınmış, bağımsız, demokratik, barışçı Türkiye! 
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engellerin giderilmesi için denemeler yapmayı gerektirmektedir. Sonda-5 ve Sonda-6 ile, uzay araçlarının işte bu hızla dünyamıza dönerken frenlenmesi ve yere yumuşak inişlerinin sağlanması ilk defa başarıyla denenmiştir. 


Şimdi Amerikalıların böyle bir deneme yapmadan Apollo-8 ile üç kozmonotu ay yöresine göndermesi, işte bu yönden taşıdığı büyük tehlike ve riziko yüzünden bilim çevrelerinde haklı tepkiler uyandırmış ve yerinde uyarmalara yol açmıştır. Sonda-5'in başarı ile dünyamıza dönmesinden sonra, Sonda-6 ile yepyeni bir iniş sisteminin yine başarıyla denenmesi, ay yöresinden dünyamıza dönüşün garantisine, yani böyle bir denemeye katılacak kozmonotların hayatına Sovyetler Birliğinde ne kadar önem verildiğini, en ufak rizikolardan bile kaçınarak, uzay denemelerini ne kadar geniş bir alanda yürüttüklerini göstermiştir. 


Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi- NASA'nın yöneticilerinden biri, böyle bir rizikoyu neden göze aldıklarını soran gazetecilere verdiği cevapta, bu gibi denemelerin 
1 milyar dolara yaklaştığını, tasarruf yapmak için bu denemelerden vazgeçtiklerini 
söylemiştir. Amerikalı yöneticilerin Viyetnam halkını kırmak için milyarlar harcadığı gözönünde tutulursa, NASA yöneticisinin bu cevabı, ister yerde, ister uzayda, insana ne kadar değer vermediklerini ispatlıyan bir açıklama sayılır. İnsana ve insanlığa karşı bir deneme de, bilimsel olmaktan çıkıp, propaganda gösterisi niteliğini yüklenir. Uzay denemeleri sorunu bu temel üzerinde ele alındığı zaman, «Sayuz» ve «Sonda» denemelerinin yüceliği, insancıl niteliği ve başarının gerçek bilim için, gerçekten insan için önemi daha parlak bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 


H. Conker 
(Yüksek mühendis) 


Mı te 


Varolsun, İkinci Milli Kurtulusçularin güçbirliği! 
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Taşova-Belevi cinayetinin düsündükdükleri: 


Büyük tabutlar 


Zamanın şairi, Kuvayı Milliyemizin «Ya istiklâl уа ölüm» sloganında, bizim için gerçekte istiklâlden başka alternatif olmadığını" belirtmek için olacak ki, ikinci ihtimale de değinmiş ve eğer kurtuluşa ulaşamazsak, bağımsızlığımıza kavuşamazsak, çökersek, ölürsek ne olacağını ve ne olamıyacağını şu mısra ile belirtmek istemiş: 


«Çekmez kürrenin sırtı bu tâbutu cesimi,» 


Doğruydu: Türk milli bağımsızlığı ve onun muhtemelen öldürülerek sığacağı tabut büyüktü. Çünkü her millet gibi Türk milleti de büyüktü, 


Ve büyük Türk milleti, onun o zamanki silâh gücünün özü olan boz kaputlu Memetler, yani Türk köylüsü, Milli Mücadelemizi, aynı zamanda işliyecekleri kadar toprak “özlemiyle kanatlanarak zafere ulaştırdılar. Ama ne yazık ki, o Memet, Anayasa ölçüsüyle «insan gibi yaşıyacağı ve geçinebileceği kadar» toprağa hâlâ kavuşabilmiş değildir. 

Bundan ötürü, bizde toprak reformu, bu açıdan bakmanın gerektirdiği bir tanımlama yaparsak eğer, 1922-de kurtarılan ve üzerinde Türk milli bağımsızlığı bayrağı dalgalanmaya başlıyan bu topraklarda, 45 yıldır kim nerede ve ne kadar toprağa oturmuşsa ve kimler nerede nasıl ayakta kalmışlarsa, bu adaletsizliğe bir son vermek üzere, «yerimizden hep birlikte bir kere kalkıp, sonra toprağı adaletle dağıtan bir reform üzre tekrar oturmamız» dır. Yani toprak reformu, Türkün Türk yurduna yeni baştan yerleşme dâvasıdır. 


İşte bu dâvada da sloganımız «Ya istiklâl ya ölüm»dür. 


Ne var ki, toprak reformunda istiklâle-zafere henüz ulaşabilmiş değiliz. Kan-revan içinde yürüyoruz. Şimdilik bu mücadelede alternatif hep ölüm; Hep hükümet emriyle, ağa zulmü ile, jandarma kurşunu ile ölüm ve hep özlemi büyük, hakkı büyük, dâvası büyük, büyük ölülerdir verdiklerimiz. İşte, Amasya Taşova'sının Belevi köyünde iki büyük ölü даһа: Biri elli yaşında bacımız Fatma Namdar; jandarmaların orman sinirında yaktığı 1350 mermiden birincisiyle şehit. Ve bir de elinin kınasıyla gözleri açık giden 18 yaşında Asiye Aytekin gelin kızımız; o da 1350 merminin ikincisi ile şehit... 


Ve bu büyük şehitlerin büyük temsili tabutları, Şeyh Bedrettin ile Ayasuluğ'dan başlıyan kanlı ve kutsal yürüyüşü Anadoluda devam ettiregelen köylülerin omuzları üzerinde, önce Taşova, sonra Amasya sokaklarından geçiyor. > 


Ayağa kalkın, efendiler! 
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Her iki tabutta'yatan; toprak reformunun ölüsüdür. Ammo AP-nin sırtı, bu tabutu; bu resmi cinayetin sorum yükünü çeker mi? Sanmiyoruz. Onu, ihanetlerinin yükü 


ezecek. 
Nusret Bulak 


Politik mizah: 


Köpekler 


Bu memlekette dağların, taşların, ovaların,. denizlerin, ırmakların, göllerin ve de tüm toprakların sahibi olan «Allah» vardır. Ondan sonra efendim, «Allah» adina tüm topraklara el koymuş bulunan «toprak ağaları» vardır. Tüm paralara el koymuş bulunan «para ağaları» vardır. Daha sonra da, «toprak ağaları» ile «para ağalarının «köpekleri» vardır. En sonra da «halk» vardır. 


Köpek kadar olmadık şu kavanoz dipli dünyada, vesselâm! 


Şu habere bakın: 

«İzmir, (HA)-Şimdi büyük Efes Otelinin personeli, «702» numaralı lüks dairede kalan, değişik уе çok itibarlı bir müşteriye hizmette kusur etmemek için var gücüyle çalışıyor. Kim mi müşteri? Asu isimli Kaniş cinsi bir köpek... 

Pek çok özelliği var bu sevimli müşterinin. Once uçaktan başka hiçbir taşıtta seyahat edemiyor! Hayatında otobüse hiç binmemiş... Krallar gibi yaşamasına rağmen, Asu'nun topu topu üç takım elbisesi, iki de şirin beresi var. Boynunda: sapsarı bir Reşat İirasıyla, yine altından bir «maşallah» taşıyor. 

Manikür ve pediküre de çok meraklı. Saçları için berbere öyle sık sik götürülmüyor. En çok sevdiği şey yıkanmak; Avrupa şampuanıyla olmak şartiyle, ona sık sik banyo yaptırıyorlar. 

Birbuçuk yıllık ömründe ağzına sebze ve meyva koymamış Asu. Sadece biftek, pirzola, şiş kebabı, süt, yoğurt ve yumurta yiyor, Maydanozsuz' olmak şartiyle, arasıra köfte de yediği oluyormuş?» 

İkinci haber İstanbuldan: Köpekler için bir «Bonmarşe» açılmış. Yani köpek levazımatı satıyormuş bu mağaza. Köpek levazımatı dedikse, aklınıza tasma, zincir veya 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kayış gelmesin. Bu mağaza İstanbullu köpekler için, yağmurluk, pardesü, ayakkabı, gece elbisesi (herhalde erkekler için smokin veya frak, dişiler için de uzun etekli tuvalet veya kokteyl elbisesi olacak), park için, gezmeler için, ayrı ayrı kıyafetler ve de Moher yünden hırkalar filân satıyormuş. Fiyatlar da iki veya üç yüz lira arasında imiş... 

Şimdiii, bir memlekette, bir köylü veya bir işçi, ömrü boyunca bir çift kösele ayakkabi giyemeden ölürse; amma köpekler, iki yüz liraya ayakkabı giyerlerse... Bir memur, beş yılda sırtına yeni bir pardesü alamaz ve sırtındakini tornistan ettire ettire, temizlete-boyata giyerse; köpeklere de üç yüz liraya pardesü alınırsa... Bir işçi veya bir köylü çocuğu bayramdan bayrama et yüzü gördüğü halde, köpekler Batı Almanyadan getirtilmiş «Şapi» özel it mamasından her öğünde yarım kilo et yerlerse... Milyonlarca kimsesiz fakir çocuk, köprü altlarında veya duvar oyuklarında soğuktan titreşirken, köpekler Moher yünden hırkalarla 'dolaşırsa ... O memlekette «halk» değil, «köpekler» kalkınmış demektir. 


Ve bir rahmetli acar yazar, yani «hep karamsarsın, hep arka sokaktakileri yazıyorsun» diye takaza ettikleri S. Ali, «Bahtiyar Köpek» adlı hikâyesini aşağı yukari şu sözlerle bitirir: 

«İşte, en fakirimiz, en oz bu köpek kadar yaşasın, itibar görsün, bak o zaman ben bir daha öyle karamsar şeylerden bahseder miyim...» 


Peki, nasıl köpektir o örnek verdiği S. Ali'nin, ve neden bahtiyardır? Ohooo, öyle köpekler çoook. İşte bir tanesi hakkındaki son haberi gazeteden okuyoruz: 


«İzmir — Ozel: Tanınmış fabrikatörlerimizden birinin güzel hanımı «Leydi» adlı köpeğinin doğumunu loğusa şerbeti yaparak kutlamıştır. Bu sevinçle: davetlilere kokteyl vermiştir. Berrin Karaosman'a şehrimiz sosyetesinden pek çok çiçek gönderilmiştir. Çiçeklerin üzerinde «Leydi'ye, yavrularına uzun ömürler dileriz» yazılı kartlar dikkati çekmiştir» 

Yeşşe! 

Derliyen: Zaparta 


Z= 
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Hikâye gibi: 
Zavallı Alicikler 


Ali'nin öğretmeni: 

— Hava kışladı, yarın sabah her öğrenci birkaç parça odun getirsin, sınifi isitalim... demiş. 

Köy okullarında çoğu zaman: geçerli usul budur. Mudanya'nın Çamlık Köyü İlkokulunda öğretmen Özdoğan soğukta hasta edecek değil ya çocukları! Herkes bir şeyler getirse, odun sobası çıtır çıtır yansa, sıcaklığı sınıfa yayılsa, öğrenciler kitaplarını açsalar, Öğretmen Özdoğan karatahtanın başına geçip söze başlasa; 


— Çocuklarım, bu dersimizde Cumhuriyetin kuruluşunu öğreneceğiz... 


Ne var ki, gönülde yatan niyet, yaşamda gerçekleşeceğine, çoğu zaman insanın kursağında kalıyor. Öğretmen Ozdoğan sıcak bir sınıfta ders vermeyi özlerken, köy imamı Ömer'i hiç hesaba katmamiş. Anlaşılan, Mudanya'nın Çamlık köyünde, nice köyümüzde olduğu gibi, öğretmen-imam rekabeti var. 


Netekim, bir öğrenci Aliciğin yolunu kesivermiş imam efendi: : 
— Okula odun götürmiyeceksin... demiş, 


Öğretmen-imam rekabetinin ortasında kalan küçük Ali ne yapsın? Öğretmeni mi dinlesin, imamı mı? On iki yaşında bir çocuk Ali. Türkiyede öğretmen-imam rekabetinin tarihi kökenini nereden bilsin? Bugünkü politika hayatimizda öğretmen kıyıminin nasıl işlediğine aklı ermez ki Ali'nin! Oy sandığında irtica oyunları nasıl oynanir, bilemez ki! Hâfız kurslarının ve İmam-Hatip Okullarının hangi siyasi yatırım için işletildiğinden haberi yoktur ki! Milletvekili seçileceğim diye memleketin tozunu savuran büyüklerin dalâverelerini öğrenecek kadar büyümemiş ki Ali... 


Ve Ali, küçücük aklıyla, «İmam ne derse desin, ben öğretmenimin dediğini yapaсабт.» kararını verip, kucağındaki odunlarla geçmek istemiş. Sen misin? İmam, okkalı bir şamar indirmiş Ali'nin yüzüne .... Tabii, Ali bir yana, odunlar bir yana... 


O sırada büyükler köy kahvesinden durumu seyrederlermiş. Vakit mübarek Ramazan... cümlesi oruçlu... ve bu yüzden biraz sinirli... Koskoca imamın el kadar çocuğa reva gördüğü bu muamele üzerine kahveden fırlayan köy muhtarı İbrahim Aydın, Ali'nin babası Mustafa Altın, imam ve akrabasıyla birbirlerine girmişler: 

— Utanmıyor musun yahu, küçücük çocuktan ne istiyorsun? 


İmamın akrabası Canip Kovan ile altmışlık imam bıçaklarını çekmişler. Canip Kovan'ın bıçağı küçük Ali'nin babasını kan-revan içinde yere sermiş... Deliye dönmüş küçük Ali. Babasının üstüne kapanıp: 


— Babacığım... diye ağlamaya başlamış. 
İmam Omer bu hali görünce, pişman olacağına, büsbütün hiddetlenmiş. Hücum 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etmiş, babasının üstüne kapanmış olan Ali'ye ... Kendisini korumaya çalışan çocuğu tek eliyle tuttuktan sonra, biçağı kalbinin orta yerine saplayıvermiş! 


Ve küçük Ali sizlere ömür. 
Ali'nin babası hastaneye. , 
Ali'nin öğretmene götürdüğü odunlar köy meydanında serpilmiş, durur. 


O odunların ateşinde bir öğretmenin dersi ısınacaktı ... 


ж 


Yukarıda anlattığımız olayın kaynağı Haber Ajansı'dır. Çamlık köyü kana bulanmıştır. Bu olay alelâde bir zabıta vakası mıdır? Nice köylerimizde imam-öğretmen rekabeti gittikçe yoğunlaşmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru hızlandırılan bu çatışma, çeşitli biçimlerde gazetelere yansıyor... bazan bir kucak odun meselesi gibi görünüyor. 

Cehaletin karanlığı nedeniyle köylerimizde: acıklı dramlar yaşanmaktadır. Biz imamlarımız içinde nice iyiyürekli kişi bulunduğunu bilenlerdeniz. Elbette ki Çamlık imamının işlediği suç geniş bir topluluğun omuzlarına yüklenemez. Ama din adamlarımız arasında propagandası hızlanan «cihad'seferberliği»nin toplum için tehlikeli gelişmelere gebeliği de inkâr edilemez... 


Suç, Çamlık köyü imamında değil, daha yukarlarda, dini politikaya âlet edip, imamı öğretmene ve cumhuriyet okullarına düşman edenlerdedir. 


ES: 
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SIIR KÖŞESİ 


Fazıl Hüsnü < azıl Hüsnü Dağlarca 


Oyların ayaklanışı 


Hepsi uysal, hepsi güleç, 
Dinlerler de söylev demeç. 
Ama bir gün uyanırlar. 
Dağlara çıkarlar ergeç, 
Kurda koyun güttürmezler, 


Kalmasınlar hele darda 
Ovalarda, tarlalarda, 
Birike birike sel sel 
Çaput değil can tıkar da 
Boruların öttürmezler. 


Uyku varır bir suya dek, 
Geceden çıkarlar tek tek. 
Aydınlıkları bilgedir, 
Gücün uzansa nicecek 

O kötüye yettirmezler. 


İnanç ahı kalmaz yerde 
Avuçlar büyür köylerde, 
Gelirler elleri kürek 
Sorarlar, nerdedir nerde, 
Sana yurdu sattırmazlar. 


* 
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İkili anlaşma anıtı 


— Ölümün gözüne, ya da Cumhurbaşkanına, 


Başbakana, Bakanlara, Senatörlere, Saylavlara — 


Mehmetçik, al helâ süpürgesini kavak ellerine sen, 
Amerikalı silâh arkadaşların istediler. 

Çorlu hava alanında, güneş doğar doğmaz, 

Gir içeri, pakla yüznumaraları, Güney-Kuzey birer birer 


İkili anlaşma bu, 
Sağlık temizliğini biz yapacağız, vay babo! 


Utanmadan yürü, kutsal askerlik görevine, 

Yel başın karlı atalarınca dik. 

Sarı pisliği küreyen sen değilsin, yöneticilerdir, 

Al helâ süpürgesini kocaman ellerine Mehmetçik, 


İkili anlaşma, yok olasın, 
Ova bayır, dağ taş sürer yasın. 


— Ellerin ki Hö demiştir, selâm vermiştir alın üzre, 
— Ellerin ki tutmuştur ak ekmeği, 

— Ellerin ki dualarla ağarmış, 

— Ellerin ki bilir tetik çekmesini. 


İkili anlaşma, ergeç burda, 
Boğulacaksın, burda, bu çukurda! 
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Metin Elošlu 
Hazir kasabaya inmisken bir de resim çektirelim dedik... 


Nutuklarda, kitaplarda öyle dedik; 
Biraz efendi gibi durum... 

Kurağı, sıtmayı, hasta öküzü 

Bir an için unutun; 

Karnınız tokmuş, sırtınız pekmiş gibi, 
Şöyle güleryüzle bir resminizi çekelim, 
Torunlarınıza yâdigâr kalsın... 
Gülün yahu, 

Adamı sinirlendirmeyin! 


Kusura kalma, resimci bey, 
Gülmesini bilmiyoruz ki... 


* 


Umit Yaşar 
Bu kalem 


Yazdıkça çağlar, coşar 
Durulmaz ki bu kalem. 
Ben ölsem de o'yaşar 
Yorulmaz:ki bu kalem: 


Göğsümü gere gere 
Adamışım şiire... 
Prangaya, zincire 
Vurulmaz ki bu kalem. 


Yaşar adı, sanıyla. 
Zalimin inadıyla, 
Güçlünün tokadıyla 
Kırılmaz ki bu kalem. 
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BU SAYFA SİZİN 


Ufalan, büyüyen: 


Ekmekler iki türlü ufalır, malüm... Ya 
Belediyemizin himmetiyle, ya bazı fırıncıların gayretiyle ... Ufalan sade ekmekler mi? Hayır. Pasta ve turtaların hacmi bir lokmaya indi. Poğaçalar keza. Sütlü mâmuller kanarya suluklarında tadımlık oldu. Ayakta içilen bira kadehleri, sanki hokkabazın sihirli değneği dokunmuş gibi, su bardağı oldu. Birtakım meşrubat şişeleri ucu sivri bir boru halinde, içinin azalması için epeyce kafa yorulmuş... 

Hiçbir ölçüye, tartıya tâbi olmıyan bütün tüketim maddeleri, işte böyle, mini etek modasına uymuş gibi, ufaldıkça ufaliyor. 

Ama ya fiyatları? Hımm, fiyatları ise, halkımızın «dev hastalığı» dediği illete tutulmuş gibi, büyüdükçe büyüyor. 

Haldun Çalıkoğlu, Bostancı — İstanbul 


* 
Dağıtılan toprağı ağa çekip aldı: 


Elâzığın Baskil ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde ağaların ellerinde bulunan Hazine arazileri bir müddet evvel topraksız köylüye güya dağıtıldı. Ama ağalar, iki gün içinde, bu arazileri, dört traktörle sınırlarını düzelterek, tekrar kendi tasarruflarına aldılar. Köylüler, birer dilekçe ile Valiliğe başvurdular, Dilekçeler Baskil Kaymakamlığına, oradan da İcra 
Dâiresine havale edildi. 

İcra Dairesi ise, taksimattan istifade eden bütün köylülerin şahsi müracaatta bulunmaları halinde işe el koyabileceğini bildirdi. Halbuki 51 köylüden ancak sekizi müracaatta bulunmuşlardır. Diğerleri, ağa korkusundan, pasif kaldılar ve yıllarca özlemini duydukları toprağa kavuşamadılar. 


Sözde Çiğdemli'de Hazine arazileri topraksız köylüye dağıtıldı. Merak eden varsa, gelsin de, sindirilmiş köylünün ha- 


lini-bir görsün. , Abdullah Kürüm, 
Elâziğ Cad. 53 — Baskil 


* 


Partizanca toprak dagitimi: 


Polatlı'ya bağlı Sakarya köyünde faaliyet gösteren 18 numaralı Toprak Dağıtım Komisyonunun tutumu, köyde hoşnutsuzluk yaratmıştır. Komisyon, Sakarya köyü ile ilgili tapu kontrolü yapmaksızın dağıtım. işlemine girişmiştir. Toplam 
5.870 dönümlük arazinin dağıtımında, vatandaşlara farklı işlem yapılmış, ilgililer bu işlemleriyle ilgili uyarmalara kulak asmamışlardir. 18 numaralı Toprak 
Dağıtım Komisyonu, Sakarya köyü muhtarı Abidin Bayar'ın etkisi altında çalışmış ve muhtarın gerçek — dışı beyanlarını dağıtıma esas almıştır. 

Bu tutumun sonucu olarak, gerçek ihtiyaç sahibi nice kişiler toprak dağıtımından yararlanamamışlardır. 

Yıldirım Tunca, Sakarya köyü — Polatlı 


* 
Gramı noksan ekmekler: 


Bu fırıncılardan vatandaşın çektiği nedir? Hem kalitesi bozuk, hem gramı noksan ekmeklerin. Üsküdar Selimiye firinından almış olduğum ekmeği tarttım : 
620 gram olacağına; 560—570 gram geldi. 

Bence, bu Allahtan, Belediyeden korkmıyanları yola getirmek için ağır cezalar lâzım. Bu ağır cezaları koymak için Birleşmiş Milletlere mi başvurmak gerekecek yahu? 


Güngörsün Emekli. K, Osmanpaşa 23 — 
Üsküdar 
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